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Het Licht wordt ontstoken allen staan
lector: Het licht van God schijnt voor alle mensen op de wereld.
allen: Amen

Openingslied: Liedboek 2013 lied 791 (melodie gezang 804)
Liefde, eenmaal uitgesproken,

als een woord van het begin,

liefde wil ons overkomen

als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij u kennen laat.
Liefde vraagt ons ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.

Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf.
Gebed



lector: Naar vrede zien wij uit,
op licht wachten wij
en op uw verlossend Woord dat leven wekt.
allen: Kom ons opnieuw tegemoet, God,
en licht op in onze duisternis.
lector: Schepper van licht, Gij die alles doet zijn,
wees hier aanwezig op dit uur
bij uw mensen van goede wil,
samen tot hier gekomen
in geloof, vol hoop en vertrouwen.
allen: God in ons midden, ontferm U over ons
en kom met uw Woord dat bevrijdt.
lector: Datin ons de nieuwe mens van vrede
aan het licht komt, geboren wordt;
dat wij het leven licht maken
en openstaan voor uw hartenwensen.
allen: Met kracht van uw Geest, God,
worden wij zacht, teer en weergaloos goed:
mensen naar uw hart, zoals Jezus Messias,
wiens geboorte wij vieren.
lector: Maak ons tot mensen die het geluk voor elkaar
brengen, alle dagen van ons leven tot in uw eeuwigheid.
allen: Amen.

Stilte allen zitten

Muzikaal intermezzo

Gedeelte van Psalm 27 (Huub Oosterhuis — 150 psalmen vrij)
Dit ene heb ik jou gevraagd
dat ik mag zijn met jou.

Als jij mijn licht bent

vrees ik niemand,
als jij mijn rots bent
sta ik sterk.

Dit ene heb ik jou gevraagd
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dat ik mag zijn van jou.
Als jij mijn plaats bent
woon ik veilig,
bij jou in huis
ben ik goed af.
Hoor je mijn stem wel?
Ja, jij, hoort me wel.
Ik hoor jou ook, in mijn hart
hoor ik jouw antwoord.
Zoek mijn aangezicht, zeg je.
Verberg je dan nooit meer voor mij.
Wat mijn vader deed: weggaan,
wat mijn moeder deed: weggaan van mij,
doe dat niemand aan, jij.
O als ik toch niet overtuigd was
dat ik jouw licht en bevrijding zal zien
nog in mijn levensdagen,
hoe moest ik verdergaan?
Ik wacht af
mijn hart kan jou aan.

Stilte
gezang 985 (3x herhalen)
Naar Johannes 1: 1-18 (Johanna Klink)

In het begin was het woord van God.

Alle dingen zijn door Zijn woord geschapen.
Zonder het woord van God is er niets ontstaan.
In Zijn woord was leven

en dat leven was het licht voor de mensen.

Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis kan het niet uitdoven.
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Het licht van God, dat ieder mens verlicht,

was komende in de wereld.

Het woord van God is mens geworden en heeft onder ons gewoond.
Niemand heeft ooit God gezien,

maar hij die God kende als een zoon zijn vader

heeft Hem doen kennen.

Hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet herkend.
Hij kwam tot het zijne,

maar de zijnen hebben hem niet aangenomen.

Doch allen die hem aangenomen hebben en in hem geloven,
Heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden.
Zij zagen zijn heerlijkheid, vol van genade en waarheid.

Stilte

Muzikaal intermezzo

Gedicht (Henk Knol)
Stilte
Lofzang van Maria gezang 293 allen staan

Voorbeden (metacclamatie gezang 324)
Het Onze Vader (gezongen)
Zegenbede (Tekst: Jean Paul Vermassen)

Mag er veel goeds aan jou worden toegestuurd.
Mag het kwade van jou worden afgehouden.

Mag je de zegen in je leven zien en ervan genieten.

Goede mensen om je heen:
vriendschap en liefde, genegenheid en begrip.
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Mensen die niet opgeven:
de droom van vrede en gerechtigheid voor allen en alles op aarde.

Mag je nu en dan omzien in het nieuwe jaar.
Om je zegeningen te tellen.
Om dankbaar te worden voor de zegen in je leven.

Mag je de innerlijke Kracht ontvangen om het uit te houden
om in de vreugde te blijven
om te beminnen altijd opnieuw - nieuw.

Mag de taal van de Stilte
jou vertellen over de diepte in elke werkelijkheid.

Mag je worden aangeraakt en bewogen
door Gods wondere Aanwezigheid.

Slotlied gezang 841

Na afloop is er gelegenheid om elkaar Gods zegen over het nieuwe jaar te
wensen en elkaar te ont-moeten onder het genot van een drankje en een
hapje in de Joriszaal.

Mocht u naar aanleiding van deze viering vragen hebben, dan kunt u zich
wenden tot pastoor Louis Runhaar,
tel: 033-4940390,

e-mail: pastoor@amersfoort.okkn.nl

of tot de secretaris van het kerkbestuur,
Lydia Janssen,

tel: 033-4750663

e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl




